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Dirk de Waterduiker

Jaco Simons

Als 10-jarige Vlissingse jongen verhuisde hij
naar het grote Amsterdam. Eenmaal volwassen
redde hij daar vele levens uit de grachten. Het
leverde hem de bijnaam Dirk de Waterduiker op.
Naast zijn heldenstatus was Dirk Rietveld

niet van onbesproken gedrag, zo kunnen we
opmaken uit het archief van de gemeentepolitie
van Amsterdam. Bescheidenheid was evenmin
Dirks sterkste kant. Misschien moeten we

hem dat vergeven, want hij riskeerde telkens

zijn leven om anderen te behoeden voor de
verdrinkingsdood.

Duiker

Als er een brug naar je wordt genoemd,
moet je iets bijzonders hebben gepres-
teerd. En dat heeft de geboren en getogen
Vlissinger Dirk Rietveld! In een tijd dat het
behalen van een zwemdiploma niet vanzelf-
sprekend was, viste Dirk tientallen drenke-
lingen uit het water van de Amsterdamse
grachten. Mocht Dirk het vanuit het hierna-
maals kunnen volgen, zou hij vol trots naar
‘zijn’ brug kijken. Daar kunnen we zeker
van zijn.

De brug die Dirks naam draagt is van het
type ‘duiker’. Een duiker is een zogeheten
civieltechnisch kunstwerk. Het is een ko-
kervormige constructie, gelegen in een weg
of toegangsdam, die is bedoeld om wate-
ren met elkaar te verbinden. Bij een duiker
wordt in principe de bodem van de water-
gang onderbroken, dit in tegenstelling tot
een brug of aquaduct. Feitelijk ligt er een
soort vloer op de bodem van het water.
Omdat de brug die naar Rietveld is ge-
noemd een duiker is, zou je dit bouw-
werk dus de ‘Dirk de Waterduikerduiker’
kunnen noemen. Het werd de ‘Dirk de
Waterduikerbrug’. Op één van de afbeel-
dingen zien we op de achtergrond een brug
zoals we die kennen in de meest voorko-
mende vorm.
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Portretfoto van Dirk ‘de Waterduiker’ Rietveld.
(beeldbank Stadsarchief Amsterdam).

De brug dateert van circa 1955. Voor het
ontwerp was de Dienst der Publieke Werken
verantwoordelijk. Het is helaas niet be-
kend wie de architect was. De brug heeft
kenmerken van de bekende bouwstijl die
we kennen als de Amsterdamse School.
Pas sinds november 2017 heeft de brug,
die zich bevindt aan de Sloterplas in het
Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West, een
naam. Het voorstel van de vernoeming
naar Dirk Rietveld werd door de gemeente
goedgekeurd omdat direct ten oosten van
de brug al drie straten (in dit geval hoven)
naar mensenredders waren genoemd. Onze
Dirk paste daar goed tussen en hij bevindt
zich sindsdien in respectabel gezelschap,
namelijk Jan Cupido, schipper op de red-
dingsboot De Brandaris op Terschelling,
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Dirk de Waterduikerbrug. (Foto: Jaco Simons).

Dorus Rijkers, de Helderse mensenredder,
en de ons welbekende Zeeuw Frans Naere-
bout, die in Vlissingen wordt geéerd met
een standbeeld op Boulevard De Ruyter,
tegenover de Westpoortflat.

Amsterdam

Dirk Rietveld kwam op 15 augustus 1858
ter wereld als zoon van de uit Sluis afkom-
stige schippersknecht/schipper Adriaan
Rietveld en de Vlissingse Anna Maria Chris-
tina Marchand.

Dirk werd geboren in de Paardenstraat. In
oude Vlissingse wijkregisters komen we het
gezin Rietveld ook tegen in de Vlaming-
straat en op diverse adressen in de Paling-
straat. Verschillende verhuizingen in korte
tijd duidden destijds op armoede. Het gezin
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Rietveld was kennelijk steeds op zoek naar
goedkopere woonruimte.

Dirks vader was gestationeerd op de ma-
rinewerf van Vlissingen, maar werd toen
Dirk tien jaar oud was overgeplaatst naar
die van Amsterdam. Het vertrek vanuit de
Palingstraat was op 10 mei 1869 een feit.
In Amsterdam vond Dirk in Alida Niesink
de liefde van zijn leven. Op 23-jarige leef-
tijd trouwde hij met haar. Samen kregen
zij een dochter en een zoon, Anna Maria
Christina en Adriaan. De kinderen werden
dus vernoemd naar de ouders van Dirk.
Dirk en zijn gezin woonden in de loop der
tijd op vele adressen, zoals in de Elands-
straat, de Laurierstraat, aan de Bilderdijk-
kade, in de Konijnenstraat en wederom in
de Elandsstraat. De meeste van deze stra-
ten lagen in de Amsterdamse volksbuurt
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de Jordaan. Uiteindelijk verbleef het paar
in een pension in de Valeriusstraat, gele-
gen in de nu chique wijk Oud-Zuid. De vele
verhuizingen duidden, net als destijds in
Vlissingen, op armoede. Om de eindjes aan
elkaar te kunnen knopen was men ook in
Amsterdam steeds op zoek naar enigszins
betaalbare huisvesting.

In een krantenartikel liet Dirk zich eens ont-
vallen dat het zijn grootste wens was om
Vlissingen nog één keer te zien! Hoe mooi is
dat! Sinds 1869 was Dirk immers niet meer
in zijn geboortestad geweest. Of die droom
is uit gekomen? Het antwoord wordt helaas
nergens vermeld. Hoogstwaarschijnlijk niet,
want een retour Amsterdam-Vlissingen was
een kostbare onderneming voor iemand uit
de arbeidersklasse.

Dirk de Waterduiker overleed op 15 sep-
tember 1940 in Amsterdam, enkele maan-
den na het uitbreken van de Tweede We-
reldoorlog.

Mensenredder

Dirk had diverse baantjes. Hij wordt in ver-
schillende bronnen vermeld als werkman in
pakhuizen aan de Amsterdamse Prinsen-
gracht, Herengracht en Lauriersgracht. Hij
verdiende zijn geld als zoutdrager, graan-
sjouwer en expeditieknecht bij een hout-
firma. En als ‘bruggentrekker’ in de buurt
van de Koekjesbrug. Een bruggentrekker
was een man die in de stad bij hoge brug-
dgen klaar stond om, tegen betaling, de man
achter de handkar te helpen om over de
vaak steile Amsterdamse bruggen te ko-
men. De bruggentrekker had voor dat doel
een stuk touw, voorzien van een haak die
aan de as van een kar geslagen kon wor-
den. In Amsterdam werd iemand met een
dergelijk beroep kargadoor genoemd, een-
voudigweg naar de woorden: kar-ga-door.
Als gevolg van zijn werk hield Dirk, alias
Ome Dirk, zich dus voornamelijk op aan de
Amsterdamse grachten en die zouden hem
zijn heldenstatus bezorgen. Zijn reddingen
waren befaamd. Het aantal zou in de tien-
tallen lopen. Dirk noemde zelf het aantal
van 74, maar hij ging nogal soepel om met
getallen.
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(Foto: Jaco Simons).

In de Amsterdamse Jordaan leefden men-
sen in erbarmelijke omstandigheden. Cri-
minaliteit en alcoholmisbruik waren eerder
regel dan uitzondering. Het waren dan ook
vooral dronkenlappen en slachtoffers van
geweldsincidenten die dankzij Dirk uit het
water werden gevist. De meeste mensen
konden in die tijd niet zwemmen.

Gelukkig kwam er voor veel Jordanezen
verbetering in hun (woon)situatie toen die
andere Vlissingse held, Floor Wibaut, zich
in de periode 1915-1930 in zijn rol van Am-
sterdamse wethouder van volkshuisvesting
ging inzetten om mensen te verlossen van
de armoede.

Politiedossier

In het archief van de Amsterdamse Ge-
meentepolitie vinden we persoonlijke ge-
beurtenissen omtrent Dirk Rietveld, maar
helaas ook bewijzen van zijn soms discu-
tabele gedrag. Dirk bracht regelmatig een
nachtje door op het politiebureau. Naast
zijn heldendaden stond Dirk immers be-
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kend om zijn openbare dronkenschap. Er
zijn zelfs processen-verbaal waarin Dirk
wordt beschuldigd van diefstal en het slaan
van een politieagent. Het inventarisnummer
dat Dirk op zijn naam heeft staan, bestaat
uit maar liefst 90 pagina’s.

In het dossier vinden we tien reddingen
vermeld. Maar dat zegt natuurlijk niet veel,
want niet alles staat in een dergelijk dossier
geadministreerd.

Dirk kreeg meestal drie gulden per redding.
Opmerkelijk genoeg bleek het redden van
een kat of een hond lucratiever. Dat le-
verde Dirk namelijk vijftien gulden op; een
bedrag dat gelijk stond aan drie weken de
huur van zijn huis!

Held

In enkele artikelen over Dirk Rietveld wordt
gesteld dat er betreffende zijn leven veel in
nevelen gehuld zou zijn. Dat is echter sterk
overdreven. Neem bijvoorbeeld zijn ge-
boorte- en overlijdensdatum. Daar is niets
mysterieus aan. Ze zijn simpelweg te vin-
den in de akten van de burgerlijke stand
van Vlissingen en Amsterdam.

We kunnen wel stellen dat Dirk naast het
hebben van een heldenstatus ook een dis-
cutabele figuur was, gezien de vele ver-
meldingen in zijn politiedossier. Daarnaast
was Dirk niet vies van een leugentje om
indruk te maken. Een opmerkelijk verhaal
doet zich voor op 8 augustus 1937. De
toen alom bekende Ome Dirk verscheen
op die dag in het Amsterdamse Algemeen
Handelsblad als gevolg van het feit dat hij
een week later 80 jaar zou worden. Maar
dat werd Dirk helemaal niet. Het is niet on-
denkbaar dat de bijna 79-jarige iedereen in
de maling nam. Of liet zijn geheugen hem
in de steek? We weten het niet.

Ook zijn aantal reddingen waren hoogst-
waarschijnlijk niet zo talrijk als hij deed
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geloven. Maar doet dat er iets toe? Niet
echt, want zeg nou zelf: ook als je ‘maar’
één mens redt, ben je een held! Bekend is
ook dat hij zichzelf regelmatig voordroeg
om een eremedaille te krijgen en ook zijn
quotes schitteren niet door bescheidenheid.
Ach, hij riskeerde steeds zijn eigen leven.
Telkens weer.

Quotes van Dirk de Waterduiker:

— ‘Manlief, wat ik al niet uit den grachten
heb gesleurd!’

— ‘Of het nou een jood of een christen,
een arme of een rijke, een mensch
of een dier is, dat komt er niet op an.
Floep, d’r in!’

— ‘Het waren trouwens niet altijd men-
schen die ik uit het water haalde. Ik
heb eens 25 zoetemelksche kasies op-
gedoken. Daar heb ik een kwartje per
kaas mee verdiend.’

— ‘Ik schijn een fijne neus voor het werk
te hebben.’

— ‘Je denkt er niet bij na, he? Waarach-
tig, dat redden wordt een gewoonte.’

- ‘Als ik het wel heb, moet ik nog van
Michiel de Ruyter afstammen.’

Over de auteur

JACO SIMONS studeerde kerkorgel en
piano aan het conservatorium. Naast zijn
activiteiten als musicus en componist/
songwriter houdt hij zich bezig met ar-
chiefonderzoek betreffende de Walcherse
historie. Zijn artikelen verschenen in
Den Spiegel, Klaver Vier, Nehalennia,
Arneklanken, Saillant en De Wete. Online
te raadplegen op wwuw.lacoda.nl.

Bronnen

— Internet: https://martevansanten.wordpress.com/
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